Meijer Levie Juda Kanteman

Meijer Kanteman geboren op 6 maart 1876 is handelaar in oude metalen. Hij krijgt
toestemming om in Overijssel te blijven ook na 10 april 1943, de dag waarop geen jood
zich meer Overijssel mag bevinden. De oude metalen zijn onmisbaar voor de
oorlogsindustrie.

Meijer was getrouwd met Evelina Helena de Leef, geboren in Vlissingen op 3 januari
1873. Samen kregen zij 2 kinderen. Hun eerste kind dat werd geboren in 1905 leefde
maar een week. De tweede zoon geboren op 23 september 1906 kreeg evenals het
eerste kind de naam Simon Philip. Simon werd bedrijfsleider in Enschede.

Evelina overlijdt in Hengelo op 14 januari 1943.

Simon Philip Kanteman was de eerste uit de Enschedese groep van 105 als represaille

opgepakte joden (Twentse razzia) die vermoord werden in Mauthausen. Simon kwam om
op 26 september 1941.

De vrijstelling van Meijer Kanteman wordt uiteindelijk niet verlengd. Op 5 maart 1944 is
hij in het kamp Westerbork omgekomen en op 6 maart 1944 aldaar gecremeerd. De urn
met zijn as is bijgezet op de Joodse begraafplaats in Hengelo, graf nr. 64 B.
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