
Toen de Duitsers half mei 1940 Nederland binnenvielen, telde 
Hengelo zo’n 350 Joodse inwoners. Een klein deel daarvan was 
uit Duitsland, Polen en Oostenrijk gevlucht vanwege het toene-
mend geweld van de nazi’s. 

Uitgesloten, gedeporteerd en vermoord 
De nazi’s hebben tijdens de Tweede Wereldoorlog uit Hengelo 
zo’n 170 Joden weggevoerd en om het leven gebracht.  
Stap voor stap kondigde de Duitse bezetter anti-Joodse maatre-
gelen af. Die Joodse inwoners werden geïsoleerd van de rest van 
de inwoners om zo gemakkelijk een doelwit te worden. 
Joden werden steeds meer in hun vrijheid beperkt en vervolgens 
beroofd van hun middelen van bestaan en van hun bezittingen.  
 
Vanaf 10 april 1943 mochten Joden niet meer in grote delen van 
Nederland verblijven, waaronder Hengelo. Daarmee kwam er 
een einde aan hun burgerrechten. Dit jaar is dat tachtig jaar ge-
leden. Documenten uit het gemeentearchief tonen hoe opeenvol-
gende anti-Joodse maatregelen uiteindelijk leiden tot deportatie 
van en moord op 170 medeburgers van Hengelo.

Twentse paradox
In Twente heeft in vergelijking met landelijke cijfers een veel 
groter deel van de Joden de Holocaust overleefd. De Twent-
se Razzia (half september 1941) confronteerde Twente met de 
dood van ruim 100 Joodse mannen en deed zo in Twente een 
duidelijk besef ontstaan van de bedoelingen van de Duitsers met 
de Joden. Burgemeester Van der Dussen en politiecommissaris  
Van Veen stelden zich openlijk tegenover de bezetter op. En de 
Joodse Raad voor Enschede die ook Hengelo als werkgebied 
had, heeft als enige opgeroepen tot en actief bijgedragen aan het 
onderduiken. En heeft zo velen behoed voor deportatie en dood.
In 2005 is in het gemeentehuis een monument onthuld ter nage-
dachtenis aan de Joodse slachtoffers van de Holocaust in Hen-
gelo. Ook zijn er voor deze slachtoffers stolpersteine gelegd.

10 april 1943: Hengelo voor Joden verboden

“Opdat wij hen niet vergeten.” 



Uitgesloten, gedeporteerd en vermoordUitgesloten, gedeporteerd en vermoord

10 april 1943: Hengelo voor Joden verboden

1940       21 NOVEMBER
Ontslag Joodse ambtenaren, zoals leerkrachten van openbare scholen

SIMON MACHIEL NOACH

Simon Machiel Noach geboren op 27 december 
1887 in Deventer, werkte als onderwijzer op de 
openbare Lagere Willemschool aan de Mars-
kant. Door de maatregel raakte hij zijn baan 
kwijt. Hij is toen boeken gaan verkopen voor de 
Muiderkring, een uitgeverij van goede literatuur 
voor niet te hoge prijzen.

‘Meester Noach’ was in Hengelo een bekende en geziene figuur. Hij was 
onder meer voorzitter van de plaatselijke afdeling van het Instituut voor 
Arbeidsontwikkeling, het latere NIVON, voorman van de lokale afdeling 
SDAP en lid van het Hengelo’s Mannenkoor. 
Simon Machiel Noach is tijdens de razzia van 13 en 14 september 1941 
opgepakt en weggevoerd naar concentratiekamp Mauthausen. Twee we-

ken na aankomst, is hij op 3 oktober 
1941, 53 jaar oud om het leven gebracht. 
Zijn niet-Joodse vrouw Willy en hun 
dochter Mieke hebben de oorlog over-
leefd.  

Noach met dochter Mieke



Uitgesloten, gedeporteerd en vermoordUitgesloten, gedeporteerd en vermoord

10 april 1943: Hengelo voor Joden verboden

1941      10 JAN UARI
Registratie van de Joodse inwoners in Nederland

De afd. Bevolking had geen haast 
met de opgave van in Hengelo 
woonachtige Joden. Ruim een jaar 
na dato werd er werk van gemaakt.



Uitgesloten, gedeporteerd en vermoordUitgesloten, gedeporteerd en vermoord

10 april 1943: Hengelo voor Joden verboden

1941      12 MAART 
Onteigening van Joodse winkels en bedrijven.  

Aanstelling van een niet-Joodse bewindvoerder (Verwalter)




                                            ESTHER KNOOP 


Esther Knoop werd in 1882 geboren in Amsterdam en 
volgde een opleiding tot hoedenmaakster. Ze vertrekt 
in 1917 naar Hengelo waar ze gaat werken bij Fie 
Frankenhuis als eerste modiste in  de winkel aan de 
markt 27a, het rechterdeel van CafŽ-Restaurant 
National.

 


Omstreeks 1923 neemt Esther Knoop de zaak over 
en woont bij de familie Kreije aan de Vondelstraat.


In het atelier worden met een team dames prachtige 
hoeden gemaakt. Ze verkocht ook accessoires, zoals 
kettingen, kralen en shawls.





Esther Knoop en haar zuster komen op 9-10-1943 
aan in Westerbork en op 19-10-1943 worden ze 
doorgevoerd naar vernietigingskamp Auschwitz.

De trein werd hermetisch afgesloten wegens 
besmettingsgevaar.


Typ hier om tekst in te voeren

De zaken gingen goed en Esther verhuisde naar Lange-
straat 5, waar ze boven winkel en atelier ging wonen.

Op 10 april 1942 komt er bericht van de Duitse  
bezetter dat Esther haar winkel wordt geliquideerd en 
overgaat naar de roofbank Lippmann, Rosenthal en Co. 
Een man uit Enschede die de Duitsers goedgezind was, 
zal de zaak voortzetten.

ESTHER KNOOP

Esther Knoop werd in 1882 in Amsterdam geboren en
volgde een opleiding tot hoedenmaakster. Ze vertrekt 
in 1917 naar Hengelo waar ze gaat werken bij Fre 
Frankenhuis als eerste modiste in de winkel aan  
Markt 27a, het rechterdeel van Café-restaurant National

Esther Knoop moet ook haar woning verlaten en vindt 
onderdak bij de familie Kreije aan de Vondelstraat.

Mevrouw Kreije had geruime tijd gewerkt in de winkel 
bij Esther.

Omdat de familie gewaarschuwd was voor een razzia 
vertrekt Esther Knoop naar een onderduikadres in 
Laren waar haar zuster woonde.

Daar werd ze verraden en via het politiebureau in 
Haarlem en de Hollandse schouwburg in Amsterdam 
kwam ze  in Kamp Westerbork terecht in barak 67.





Esther Knoop moet ook haar woning verlaten en vindt
onderdak bij de familie Kreije aan de Vondelstraat.
Mevrouw Kreije had geruime tijd gewerkt in de winkel 
bij Esther.
Omdat de familie gewaarschuwd was voor een razzia 
vertrekt Esther Knoop naar een onderduikadres in  
Laren waar haar zuster woonde.
Daar werd ze verraden en via het politiebureau in Haar-
lem en de Hollands schouwburg in Amsterdam kwam 
ze in  Kamp Westerbork terecht in barak 67, een straf-
barak voor ondergedoken Joden.

Op 20-10-1943 worden beide zusters in 
 Auschwitz vermoord. Voor Esther Knoop is in 
2016 in Hengelo voor Vondelstraat 3 een  
‘struikelsteen’ gelegd. Esther heeft enige tijd bij 
de familie Kreije gewoond en zo werd dit haar 
laatste vrijwillig gekozen adres.

Deze zogenoemde Stolpersteine zijn bedacht 
door de Duitse kunstenaar Gunter Demnig om 
de slachtoffers van het nationaal-socialisme te 
herdeenken

Esther Knoop en haar zuster komen op 9-10-1943 
aan in Westerbork en op 19-10-1943 worden ze 
doorgevoerd naar concentratiekamp Auschwitz. 
De trein was hermetisch afgesloten wegens besmet-
tingsgevaar.



Uitgesloten, gedeporteerd en vermoordUitgesloten, gedeporteerd en vermoord

10 april 1943: Hengelo voor Joden verboden

1941      15 APRIL 
Joden moeten hun radio’s inleveren. 



Uitgesloten, gedeporteerd en vermoordUitgesloten, gedeporteerd en vermoord

10 april 1943: Hengelo voor Joden verboden

1941      ZOMER 
Voor Joden kwamen er met regelmaat meer beperkingen om naar een 

park, dierentuin, café, restaurant, hotel, pension, schouwburg,  
bioscoop, sportinrichting, zwembad, concert, openbare bibliotheek of 

museum te gaan



Uitgesloten, gedeporteerd en vermoordUitgesloten, gedeporteerd en vermoord

10 april 1943: Hengelo voor Joden verboden

1941       1 SEPTEMBER 
Joodse kinderen mogen niet langer naar hun eigen school en moeten 

naar aparte Joodse scholen.  
Joodse kinderen uit Hengelo gaan dus naar Enschede.



Uitgesloten, gedeporteerd en vermoordUitgesloten, gedeporteerd en vermoord

10 april 1943: Hengelo voor Joden verboden

Sig Menko, voorzitter Joodse Raad Enschede, hield in een schrift de namen 
bij van wie hij uit het concentratiekamp Mauthausen een doodsbericht kreeg,  
De 10 mannen uit Hengelo waren binnen 3 maanden vermoord. 
Hier de namen van de 10 Joodse mannen die Mauthausen vermoord zijn:

ABRAHAM KATS    ENSCHEDESESTRAAT 41  - 41 JAAR

LION FRANKENHUIS    SPARWEG 16    - 35 JAAR

FRANZ MAX POLLACK  KIEVITSTRAAT 18   - 23 JAAR

SIEGFRIED COHEN    MOLENSTRAAT 62   - 51 JAAR

SIMON MACHIEL NOACH  LELIESTRAAT 18   - 53 JAAR

DIRK JACOBUS SPANJAARD  BORNSESTRAAT 182   - 30 JAAR

SAMSON BERG     DELDENERSTRAAT 6-8  - 29 JAAR

MORITZ SCHAAP    BERFLOWEG 211   - 45 JAAR

SALOMON DE LANGE   MARTHASTRAAT 2   - 38 JAAR

MAX COHEN     NIEUWSTRAAT 9   - 39 JAAR
 
(Voor hen zijn in Hengelo op hun woonadres stolpersteine gelegd,
Zie www.stolpersteine-hengelo.nl voor meer informatie.)

1941       13 en 14 SEPTEMBER 
Eerste razzia in Twente. Als vergeldingsmaatregel voor het onklaar 
maken van telefoonkabels van de Duitse bezetter worden in Twente 

105 Joodse mannen opgepakt en naar concentratiekamp Mauthausen 
in Oostenrijk gedeporteerd. Tien ervan komen uit Hengelo.  

Zij moeten in Mauthausen onder een hardvochtig regime in een 
steengroeve stenen sjouwen. Niemand van hen heeft dat overleefd.

Salomon de Lange (Borne 7 no-
vember 1902) veehandelaar 
vluchtte in 1936 met zijn niet-
Joodse vrouw en hun kinderen 
uit Duitsland naar Nederland. 
De Neurenberger (rassen)wetten 
(1935) verbieden arische Duitsers 
met Joden te trouwen.  
Samen met halfbroer Willy die in 
Enschede woont, worden ze 14 
september 1941 uit huis gehaald 
en op transport gezet naar con-
centratiekamp Mauthausen. Bin-
nen anderhalve maand worden zij 
om het leven gebracht, Willy 22 
en Salomon 38 jaar.  
Hun vader pleegt vlak voor de be-
vrijding zelfmoord. Hun moeder 
en Salomon’s vrouw Erna Nagel 
en hun twee kinderen Sonja en 
Gerd overleven de oorlog



Uitgesloten, gedeporteerd en vermoordUitgesloten, gedeporteerd en vermoord

10 april 1943: Hengelo voor Joden verboden

1941       22 SEPTEMBER 
 

Invoering van de avondklok 



Uitgesloten, gedeporteerd en vermoordUitgesloten, gedeporteerd en vermoord

10 april 1943: Hengelo voor Joden verboden

1942       MEI t/m AUGUSTUS 
 
Vanaf 3 mei: Dragen Davidster met het woord Jood erop is verplicht. 
Voor 21 mei:  Joden moeten spaargeld + kostbaarheden inleveren 
  bij de bank “Lippmann, Rosenthal & Co”. 
Vanaf 5 juni:  Volledig reisverbod voor Joden+ inleveren van fietsen
Vanaf 12 juni: Joden mogen enkel op bepaalde uren boodschappen doen.
In de zomer:  Joodse mannen moeten zich melden voor werkkampen.



Uitgesloten, gedeporteerd en vermoordUitgesloten, gedeporteerd en vermoord

10 april 1943: Hengelo voor Joden verboden

Protesten tegen anti-Joodse maatregelen
Een vorm van protest was het (doen) verspreiden van pamfletten of 

ander drukwerk.



Uitgesloten, gedeporteerd en vermoordUitgesloten, gedeporteerd en vermoord

10 april 1943: Hengelo voor Joden verboden

1942       2 en 3 OKTOBER 
 

Op vrijdag 2 oktober in de ochtend van de Joodse feestdag Jom  
Kipoer (Grote Verzoendag) worden in Hengelo 40 Joodse vrouwen 

met hun kinderen en oudere familieleden uit huis gehaald  
en naar kamp Westerbork gebracht. 

Onder het mom van gezinshereniging worden de mannen uit de 
werkkampen gehaald en ook naar Westerbork overgebracht.  

Van daaruit worden zij op transport gezet naar het concentratiekamp 
Auschwitz in Polen.

Eva van Gelder op de bank met haar grootouders Alex van Gelder en 

Eva van Gelder-Lievendag en haar neefje Sally. 
 
Alex van Gelder is een bekende slager in Hengelo, 
zijn winkel staat aan de Deldenerstraat 25, het hui-
dige jongerencentrum Innocent. Sally heeft als enige 
de oorlog overleefd. 
Eva behoort net als haar moeder Grietje van Gelder-
de Leeuw tot de 40 Joden die tijdens de razzia op 2 
en 3 oktober 1942 evenals haar grootouders en hun 
twee dochters Roosje en Rika van Gelder zijn opge-
pakt. Op 12 oktober 1942 worden zij in Auschwitz 
vermoord. Eva is dan 3 jaar.   
Samuel van Gelder, de man van Grietje en de vader 
van Eva heeft de oorlog overleefd. Hij wist uit het 
werkkamp in Kesteren in de Betuwe te ontsnappen 
en heeft daarna anderhalf jaar ondergedoken gezeten 
bij een familie aan de Breemarsweg. Na de oorlog is 
hij hertrouwd. Hun dochter is vernoemd naar Eva. 
Zo wordt haar nagedachtenis levend gehouden.  



Uitgesloten, gedeporteerd en vermoordUitgesloten, gedeporteerd en vermoord

10 april 1943: Hengelo voor Joden verboden

1942       17 NOVEMBER 
 

Razzia met als doel het opsporen van ondergedoken Joden.  
Achttien Joden worden opgepakt en naar Westerbork vervoerd.  

Binnen het politieapparaat in Hengelo zijn enkele agenten belast met 
het opsporen en aanhouden van Joden.  

Twee beruchte Jodenjagers waren Frankevoort en Bronsema. Voor 
iedere gearresteerde Jood krijgen ze een premie van 4 tot 10 gulden.



Uitgesloten, gedeporteerd en vermoordUitgesloten, gedeporteerd en vermoord

10 april 1943: Hengelo voor Joden verboden

1942       2 DECEMBER 
 

Inboedels van ondergedoken of weggevoerde Joodse families waren 
een gewilde prooi voor de Nederlandse-Volksdienst te Hengelo. 



Uitgesloten, gedeporteerd en vermoordUitgesloten, gedeporteerd en vermoord

10 april 1943: Hengelo voor Joden verboden

1943       10 APRIL 
 

Vanaf 10 april 1943 is het voor Joden verboden te verblijven in de 
provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland, 

Zeeland, Noord-Brabant en Limburg.  
Vóór 9 april moeten Hengelose Joden zich op het politiebureau 
melden voor kamp Vught. Zieken gaan naar kamp Westerbork.  

De huissleutels moeten ze achterlaten op het politiebureau.  
Hun huizen worden verzegeld.

Clara en Rosetta Cohen staan op de lijst 
met Joden die zich op 9 april gemeld 
hadden voor kamp Vught. Ze waren zus-
sen en zijn in Hengelo geboren. In de 
volksmond werden ze ‘Setta en Cato’ 
genoemd. Ze verkochten snoep, fruit, 
groente en vis in een winkeltje aan de 
Beekstraat nummer 6. Na enkele weken 
kamp Vught volgde transport naar ver-
nietigingskamp Sobibor. Daar werden ze 
direct na aankomst op 14 mei 1943 in de 
gaskamer vermoord. Clara, 61 jaar oud 
en Rosetta, 57 jaar oud. Van dit transport 
van 1446 Joodse gevangenen heeft er 
slechts een de Holocaust overleefd.



Uitgesloten, gedeporteerd en vermoordUitgesloten, gedeporteerd en vermoord

10 april 1943: Hengelo voor Joden verboden

1943       Na 10 APRIL 
 

Op 23 april 1943 wordt heel Nederland ‘Judenrein’ verklaard, met 
uitzondering van Amsterdam.  

Tussen 20 en 28 april 1943 arresteren de Jodenjagers Frankevoort en 
Bronsema 18 Joden uit Hengelo. Zij worden naar kamp Westerbork 

afgevoerd en op 4 mei op transport gezet naar vernietigingskamp  
Sobibor, waar ze direct bij aankomst op 7 mei  

in de gaskamers worden vermoord. 

Op weg naar concentratiekamp Auschwitz op 19 okto-
ber 1943 schrijft Esther nog een briefje aan de familie 
Kreije waarbij ze in Hengelo in huis gewoond heeft.

Lieve schatten,
Wij zitten in de trein, allen 
rustig en op ons gemak met 
de hele club in de beesten-
wagen en houden toch goede 
moed. Wij weten niet waar-
heen 2 dagen en nachten rei-
zen. Wij hebben alles wat we 
nodig hebben, het stoeltje 
doet goede dienst. Een laatste 
groet aan allen en vele kus-
sen. Niets meer sturen, wij 
komen met Gods hulp terug. 
Heel veel liefs van Esther en 
Chel. 
Dag allemaal. Kop op.

In totaal zijn er in de Tweede Wereldoorlog 107.000 personen van 
Joodse afkomst die in Nederland woonden, weggevoerd. Daarvan 
hebben 5.000 het transport en de kampen overleefd.


